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VOORWOORD
 
Tijdens de maandelijkse Stiltekring in Renkum las 
degene die het deze keer leidde het volgende 
gedicht voor:

in weer en wind
van het leven
je als een boom
staande houden
op goede voet 
met de aarde
kind in huis
bij de seizoenen
huid aan huid
met het geheim

Hans Bouma

We kregen dit gedicht ook uitgereikt voor we de 
stilte in gingen en konden daar eventueel op 
mediteren. Mij raakte vooral de regel ‘op goede 
voet met de aarde’. Vaak bekruipt me dan de 
vraag: Wat kan ik - kunnen wij - nog doen op 
onze leeftijd om onze aarde leefbaar te houden 
en’ op goede voet’ met haar te blijven? Ik kan 
alleen maar zeggen wat ik zelf nog kan doen 
en doe:

Zonnepanelen op ons dak laten leggen; kleine 
afstanden fietsen en de auto laten staan; weinig 
of niet meer vliegen; naar musea e.d. met 
openbaar vervoer reizen; onze boodschappen 
bij de biologische winkel doen en geen of 
bijna geen vlees eten; overbodige plastic 
verpakkingen zoveel mogelijk vermijden. Nu weet 
ik wel dat de hele wereld niet ineens vegetariër 
kan worden, maar het gaat om bewustwording: 

je afvragen ‘Waarom doe ik het altijd zo?’ Ik denk 
dat veranderingen in het denken van onderop 
moeten komen, van ons dus zoals wij: leden van 
vrijzinnige geloofsgemeenschappen.

Ik hoop dat ik en met mij velen in weer en wind 
van het leven ons als een boom staande kunnen 
houden en op goede voet met de aarde zullen 
blijven.

Henk Spijker, Rijnkapel Renkum
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REgiOcuRsus: zaterdag 14 april 2018

spiritualiteit als levenskunst

Deze dag staan we stil bij de vraag wat 
spiritualiteit is en wat die in ons leven kan 
betekenen. Het woord wordt vandaag te pas 
en te onpas gebruikt en lijkt aan ernstige inflatie 
onderhevig. Hein Stufkens omschrijft spiritualiteit 
als levenskunst

Onder levenskunst verstaan veel mensen: het 
vermogen om niet te zwaar aan de dingen te 
tillen, te pakken wat je pakken kunt en je op een 
prettige en zo comfortabel mogelijke manier 
door het leven heen te slaan. Hoort een terrasje 
bij en een vakantie in de zon… Niks mis mee 
natuurlijk. Maar is dat het leven waar we als 
mens toe geroepen zijn? Voedt het ook de ziel? 
Verstikt het niet de stem die diep in ons oproept 
tot leven ‘zoals we bedoeld zijn’?
De christelijke en vele andere spirituele tradities 
ontwikkelden in de loop der eeuwen een scala 
aan oefeningen en inzichten waarmee we een 
ander soort levenskunst kunnen ontwikkelen: 
een levenskunst die ons bevrijdt van onze 
gehechtheden en onze ego-gerichtheid, en die 
ons helpt uit te groeien tot eenvoudige, wijze en 
liefdevolle mensen.

Tijdens zijn inleiding in de ochtend vertelt Hein 
Stufkens over zijn eigen bronnen en geeft hij 
handvatten voor het inbouwen van spiritualiteit 
in je dagelijks leven.
’s Middags is er gelegenheid om aan de hand 
van een of meer oefeningen te ervaren wat 
spiritualiteit in ons leven kan betekenen. En er zal 
ook af en toe wel een lied klinken…

Programma:
10.30 – 12.30 uur  inleiding en gesprek
 12.30 uur  lunch
13.00 – 16.00 uur  workshop spiritualiteit

Personalia Hein Stufkens (1947)
Filosoof, spreker, schrijver en dichter. Van zijn hand 
verschenen zo’n dertig boeken: beschouwend 
werk, romans en gedichtenbundels. Ook werkte 
hij mee aan tal van tv- en radioprogramma’s 
op levensbeschouwelijk gebied. Sinds 2001 
woont en werkt hij in Cadzand, waar hij samen 
met zijn vrouw Brigitte Stufkens-Geerlings het 
franciscaans georiënteerde bezinnings- en 
cursuscentrum ‘La Cordelle’ stichtte. Behalve 
door de Jungiaanse psychologie en de westerse 
christelijke mystiek en gnosis is hij geïnspireerd 
door de wereld van het zenboeddhisme. Hij 
schreef onder meer: ‘Spiritualiteit als levenskunst’ 
en ‘De Grondwet voor Geluk’.
Voor informatie over activiteiten en publicaties: 
www.lacordelle.nl

Datum:  zaterdag 14 april 
Aanvang: 10.30 - 16.00 uur
Plaats:  Vrijzinnig Lunteren
 Dr. Kimmijserlaan 28, Lunteren
Kosten:  € 30,- voor leden en € 40,- voor niet- 
 leden, inclusief lunch.

U kunt zich opgeven bij onderstaande personen:
Bennekom Loek Treep
 treep@upcmail.nl
Ede  Gerdine Gaikhorst
 g.a.gaikhorst@outlook.com
Lunteren  Lenny Koster
 lennykoster@upcmail.nl
Rhenen  Han van der Voet
 vandervoet-rhenen@planet.nl
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ViERingEn | MaaRt

Zondag 4 maart
Bennekom 10.30 Peter Samwel met cantorij VN
Ede 10.30 drs. R. van Warven VN
Lunteren 10.30 het verhaal van…, Gert van Dalen
Oosterbeek 10.00 dr. E.H. Cossee
Renkum 10.00 mevr. M. Visch VN
Rhenen 10.30 mevr. C.A.(Ineke) van de Kuil VN
Veenendaal 10.00 Vrije Ruimte
Wageningen 10.00 Elisabeth van den Brink

Zondag 11 maart
Bennekom 10.30 Klaas Douwes
Ede 10.30 koffieochtend
Lunteren 10.30 Harm Knoop VN
Oosterbeek 10.00 ds. P.J.A. Nissen U
Renkum 10.00 mevr. M. van Zoest VN
Rhenen 10.30 mevr.(Kiki) van Holst-van der Waarde VN
Veenendaal 10.00 Paul Stegenga VN
Wageningen 10.00 Marrie van Leeuwen – kinderkringen en oppas VN

Zondag 18 maart
Bennekom 14.00 - 16.30 Zin op Zondag: Documentaire Synchronicity 
Ede 10.30 viering in de Emmaüs met mevr. L.P.H. van Laar VN
Lunteren 10.30 inleiding passiemuziek, Wouter Verhage
Oosterbeek 10.00 ds. M.F.C. Junte
Renkum 10.00 mevr. ds. de Klerck-Bets R
Rhenen geen viering
Veenendaal 10.00 lezing over Bahá’í - door Martijn Rep
Wageningen 10.00 Johannes Diepersloot
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Zondag 25 maart Palmpasen
Bennekom 10.30 Roos van Doorn
Ede 10.30 lezing: Slachtofferdenken en klaagcultuur

            Hoe kom je eruit? Door Hetty Zock
Lunteren 10.30 Ivo de Jong VN
Oosterbeek 10.00 mevr. ds. H.J.M. van der Woude
Renkum 10.00 mevr. J. Kieneker VN
Rhenen 10.30 drs. H.R. Knoop VN
Veenendaal 10.00 Monique van Zoest VN
Wageningen 10.00 Marrie van Leeuwen, – kinderkringen en oppas

Witte Donderdag 29 maart
Bennekom 19.30 Peter Samwel
Ede 21.00 Emmaüs
Lunteren 19.30 Ivo de Jong VN
Renkum 16.00 ds. J. Diepersloot PKN
Wageningen 19.30 Avondmaal, Monique van Zoest

goede Vrijdag 30 maart
Ede 19.15 Emmaüs
Lunteren 19.30 in RK kerkje Lunteren
Oosterbeek 19.00 mevr. ds. H.J.M. van der Woude of ds. P.J.A. Nissen,
Rhenen 19.30 mevr. (Kiki)van Holst-van der Waarde VN

stille zaterdag 31 maart
Ede 22.00 Emmaüs
Wageningen 19.30 Taakgroep Vieren
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aLgEMEnE agEnDa | MaaRt

1 Bennekom donderdagavondlezing  20.00 uur
1 Wageningen concert Nederlands Studenten Kamer Koor  20.15 uur
2 Lunteren wereldgebedsdag, Molukse Kerk  19.30 uur
2 Renkum meditatieve dans  10.00 uur
3 Bennekom meditatiedag  08.45 uur
6 Lunteren thee met een thema: Klaske Heida  14.00 uur
6 Rhenen filmkring De Vlam ‘'God bestaat en hij woont in Brussel’  20.00 uur
7 Renkum koffie met thema: Joke Barendse vertelt over het labyrint  10.00 uur
9 Renkum meditatieve dans  10.00 uur
10 Bennekom uitvoering Spelgroep  20.00 uur
13 Bennekom Open tafel  17.15 uur
15 Lunteren filmhuis ‘Lion’  20.00 uur
16 Bennekom Taizé viering  19.30 uur
16 Bennekom uitvoering Spelgroep  20.00 uur
16 Renkum meditatieve dans  10.00 uur
17 Bennekom uitvoering Spelgroep  20.00 uur
17 Rhenen lezing door Paul Brenninkmeijer  15.00 uur
17 Rhenen De Raad van Kerken: Hart, dat luistert  20.00 uur
22 Bennekom uitvoering Spelgroep  20.00 uur
23 Bennekom uitvoering Spelgroep  20.00 uur
24 Bennekom uitvoering Spelgroep  15.00 uur
23 Renkum meditatieve dans  10.00 uur
23 Veenendaal Lied van de Ziel  20.00 uur
24 Rhenen bezoek Iconenmuseum Kampen  ?
24 Rhenen concert van de Korenwinde  20.00 uur
25 Ede lezing: Slachtofferdenken en klaagcultuur  
   Hoe kom je eruit? Door Hetty Zock  10.30 uur
27 Renkum stiltekring  12.00 – 12.30 uur
29 Ede bloemschikken o.l.v. Els van Rheede  13.30 uur
30 Ede ‘De Passie’ - zie bij Emmaüs  19.15 uur
30 Renkum meditatieve dans  10.00 uur
30 Wageningen Stabat Mater van Pergolesi door onder meer Janet Mol 20.00 uur
31 Bennekom opening expositie  15.00 uur
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Bennekom 
Vrijzinnigen Bennekom

Voorganger: Peter Samwel
Panoramaweg 105
6721 MK Bennekom
tel. 0318 784334
mob. 06-40359838
e-mail: petersamwel@telfort.nl

secretaris: vacant
e-mail: info@vrijzinnigenbennekom.nl

Post- en bezoekadres: De Ontmoeting, Emmalaan 1, 6721 CT 
Bennekom
tel. 0318 430226
banknr. Vrijzinnig Bennekom: NL78INGB0000870161
www.vrijzinnigenbennekom.nl

in HERinnERing: op 10 januari jl. is Wil de Boef 
overleden; zij heeft hiertoe zelf besloten. Dat 
heeft natuurlijk ook veel van onze leden zeer 
aangegrepen. Wil kwam immers graag in De 
Ontmoeting en nam met plezier deel aan 
meerdere activiteiten van onze vereniging.  
Wij zullen haar missen…

Op donderdag 18 januari was het afscheid van 
Wil in het uitvaartcentrum van Monuta Hofrust 
aan de Edeseweg in Bennekom, waarna zij in 
besloten kring is gecremeerd.

Het is de uitdrukkelijke wens van Wil zelf dat er in 
deze Eenheid geen officieel ‘In Memoriam’ over 
haar wordt geschreven, eerder zo verzoekt zij, 
dat háár eigen laatste woorden aan ons, via dit 
blad, onder onze aandacht worden gebracht. 
Natuurlijk respecteren wij haar laatste wensen:

‘Wil de Boef is naar de eeuwigheid vertrokken. 
groet aan iedereen.’

Rust zacht Wil! 

Peter Samwel

DOnDERDagaVOnDLEZing: ‘Leerling van het 
leven’ door Bertie Hendriks. Bertie neemt je 
mee door zeven levensfasen: geboorte, kind, 
jongere, volwassene, oudere, dood en ‘de Lege 
Ruimte’. In elke fase vind je spiegels van je 
diepere drijfveren, verlangens en uitdagingen. In 
elke fase worden krachten in je wakker en krijg 
je een geschenk en een opgave van het leven. 

Datum: donderdag 1 maart                                                                                                          
Aanvang: 20.00 uur                                                                                       
Kosten: € 7,- (leden) / € 10,- incl. koffie/thee

MEDitatiEDag: door Matthijs schouten
Datum: 3 maart
Opgave: via de site of het programmaboekje

uitVOERing sPELgROEP: dit jaar twee 
absurdistische stukken van Nederlandse auteurs 
op één avond: vóór de pauze De man en de 
hond, na de pauze Welkom in het bos.
De man en de hond is geschreven door anouk 
saleming en wordt geregisseerd door Karin 
Vree.
Een man heeft de hoop opgegeven. Na een 
incident leeft hij in zelfverkozen eenzaamheid. 
De hond is op zoek naar een huis. De hond 
breekt in in het leven van de man. Hij houdt de 
man een spiegel voor: wil hij niet eens de deur 
uit? Wil hij wel in eenzaamheid leven? De hond 
dringt zich steeds meer op…
Bij De man en de hond komen thema’s als 
eenzaamheid, je dromen achterna gaan, en 
niet opgeven aan bod. Soms heb je iemand 
nodig die je de juiste weg wijst.
Na de pauze heet de Spelgroep u welkom in 
een bos vol humor en wonderlijke personages.
Welkom in het bos is een korte komedie 
geschreven door alex van Warmerdam 
en geregisseerd door sanne Bant.
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De Spelgroep breekt met een oude traditie. 
Vanaf dit seizoen is er geen schaalcollecte meer 
na afloop van de voorstelling, maar worden 
er ‘gewoon’ kaartjes verkocht bij de ingang.
Dit jaar kunt u voor € 10,00 naar de voorstelling. 
Deze prijs is inclusief een programmaboekje en 
een pauzedrankje. Reserveren is mogelijk vanaf 
15 februari.

Data: 10,16, 17, 22 en 23 maart
Aanvang: 20.00 uur
Matinee: 24 maart
Aanvang: 15.00 uur

OPEn taFEL: in maart is dat op de 13e om 17.15 uur. 
Nieuwe gasten en ook nieuwe kokers en kooksters 
zijn van harte welkom. Opgave uiterlijk vier dagen 
voor de geplande datum bij. mevr. Inge Reitsma 
tel. 0317 840286 e-mail: inge.reitsmavink@gmail.
com   De kosten van de maaltijd zijn € 5,-.

taiZÉ ViERing: op vrijdag  16 maart   wordt 
om 19.30 in de Rooms-Katholieke kerk aan de 
Heelsumseweg 1 in Bennekom een Taizé-viering 
gehouden, georganiseerd door de Raad van 
Kerken.

Zin OP ZOnDag: ‘Betekenis geven aan het 
Toeval: Synchroniciteit.’ Hans gerding licht de 
documentaire Synchronicity toe.
Sommige gebeurtenissen zijn zó toevallig dat zij 
niet op louter toeval lijken te berusten. Psycholoog 
Carl Gustav Jung introduceerde voor dit soort 
opmerkelijke toevallen de term ‘synchroniciteit’. 
In de film wordt de natuurkundige François 
Martin gevolgd. Hij raakte geïntrigeerd door het 
fenomeen synchroniciteit en ziet overeenkomsten 
tussen synchroniciteit en aspecten van de 
kwantumfysica. Er wordt afgesloten met een 
borrel.

Datum:  zondag 18 maart
Tijd:  14.00 – 16.30 uur
Kosten: richtbedrag van € 5,-

VOEDsELBanK: de Bennekomse Kerken en onze 
Vrijzinnige Gemeenschap organiseren in maart 
weer de inzamelingsactie voor de voedselbank. 
Samen delen in solidariteit met onze naasten.                                                            
Op de zondagen 11,18 en25 maart staan er weer 
kratten in de hal waarin u uw bijdrage in de vorm 
van houdbare kruidenierswaren, wasmiddelen 
etc. kunt deponeren. Een financiële bijdrage is 
natuurlijk ook heel welkom.

OntMOEting in DE Kunst: met ineke van 
Berkom: Schilderijen en Dorine Dekkers: Beelden 
en Sieraden.
Ineke van Berkom haalt haar inspiratie uit de 
wereld om haar heen. Sinds 25 jaar heeft ze 
een duidelijke voorkeur voor de schilderkunst. 
Aanvankelijk maakte zij portretten en daarnaast 
vertaalde zij de indrukken van haar reizen in 
kleurrijke, figuratieve schilderijen. De afgelopen 
jaren heeft zij echter een omslag gemaakt en 
werkt nu abstract. Zij experimenteert met de 
materie en kan daardoor meer van zichzelf laten 
zien in het avontuur van een proces wat voor een 
deel haar eigen weg gaat.  Naast motieven in de 
natuur is zij vooral geboeid door de schoonheid 
van verval, wat verweerd, verroest of aangetast 
is door erosie.  In 2014 ontving zij in Bologna de 
Award: Premio de Marchi.
Website: www.inekevanberkom.nl

Dorine Dekkers is afgestudeerd als biologe in 
Wageningen UR. Ze is opgeleid om vormen 
en processen in de natuur te observeren en te 
doorgronden. Na haar eerste kennismaking 
met vormgeving in hout volgde het werken met 
serpentijnsteen. Zij is gaan beeldhouwen bij 
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Ede
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Ede

Voorganger: mevr. L.P.H. van Laar
tel. 06 15110184,
e-mail: voorganger@vrijzinnigen-ede.nl

secretaris: Gerdine Gaikhorst
Monnetsingel 57 6717 RA Ede
Tel.: 06 13909384
e-mail: secretariaat@vrijzinnigen-ede.nl
Kerkgebouw: Ericalaan 1, 6711 MZ
tel. 06 24852978
Rekeningnummer: NL61 INGB 0000950104
Rekeningnummer Agapè: rek.nr. zie afdeling.
Website: www.vrijzinnigen-ede.nl

Henny Bronk. Hij is al 15 jaar haar begeleider. Haar 
liefde voor de vormenpracht in de natuur, het tot 
uiting brengen van beweging in combinatie met 
een subtiel lijnenspel is terug te vinden in haar 
beelden. Daarnaast maakt zij JufferJuwelen, het 
zijn sieraden met kokers van edelsteen gemaakt 
door kokerjuffers.
Kokerjuffers zijn insecten die op het water leven, 
zij beschermen hun zachte lijf met zelfgebouwde 
kokers van bv. zand, grind, stukjes blad of takjes.
Website:www.Dorine-Dekkers-Beelden.nl en www.
JufferJuwelen.nl

Te zien in De Ontmoeting, Emmalaan 1 Bennekom 
van zaterdag 31 maart tot en met 29 april. 
Feestelijke opening 31 maart om 15.00 uur.
Ook geopend op Zondag 29 april van 14.00 – 
17.00 uur of op telefonische afspraak 06 30709180

Van DE LEDEn: nieuwe  begunstiger: Mevr. Ank 
Vink  C. Schadeweg 39 6861 ER Oosterbeek 026-
3337672 vinkloeffen@upcmail.nl
Overleden: Mevr.Wil de Boef-Kon Marijkelaan 15 
Bennekom
Opgezegd als begunstiger en verhuisd: naar Den 
Haag: Mevr. A. Engelberts-van Andel Generaal 
Foulkesweg 295 Wageningen.
Opgezegd als lid: Mevr. Guusje van Adrichem.

PEnDELDiEnst: minder mobiele leden of 
begunstigers die willen deelnemen aan 
activiteiten op de zondagmorgen kunnen 
gebruik maken van de autopendeldienst. 
Informatie bij mevr. Inge Reitsma-Vink tel. 0317 
840286 e-mail:  inge.reitsmavink@gmail.com 
Als u wilt rijden, geef u dan op bij Inge. Als u 
gereden wilt worden kunt u contact opnemen 
met mevr. Siti van de Dussen 0318-416921
U kunt bellen op vrijdagmiddag, avond en 
zaterdagmorgen.

in MEMORiaM: Dini Heuterman-Vorenkamp 
overleed op 30 december 2017 in 
Machtella in Bennekom. Op 5 januari 
vond de crematie in besloten kring plaats. 
Dini werd op 22 januari 1929 in Helpman (Gr.) 
geboren als helft van een tweeling. Haar ouders 
hadden een tennispark. Dini was een actief 
beoefenaarster van deze sport. Ze heeft zelfs 
op Wimbledon gespeeld. Door het tennissen 
leerde ze ook haar man Willem Heuterman 
kennen. Met hem kreeg ze twee dochters 
Lidy en Lucie. Lidy is met echtgenoot al lange 
tijd in het buitenland woonachtig en kreeg 
drie kinderen en Dini dus drie kleinkinderen. 
Lucie bleef bij haar moeder wonen toen 
haar vader in 2002 overleed. Ze hadden 
het goed met elkaar. Lucie werkte en Dini 
zorgde dat ’s avond het eten klaar was. 
Ze deelden ook hun passie voor de tuin. 
Dini was een hartelijke, gastvrije vrouw. Ze 
las veel. Was geïnteresseerd in boeken over 
spiritualiteit en het paranormale. Ze handwerkte 
ook graag. Om gezondheidsredenen 
was ze steeds meer aan huis gebonden. 
In 2008 kreeg ze een hersenbloeding. Na een 
ziekenhuisopname ging ze naar de Halderhof. Ze 
was daar nog behoorlijk actief. Liep aanvankelijk 
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nog met een rollator. Was deelneemster aan 
vele activiteiten: een knutselclub, schilderclub, 
praatgroep. Na enige tijd had ze toch een rolstoel 
nodig. Door de plannen voor afbraak van de 
Halderhof kwam ze vervolgens in Machtella. Ze 
had hier een grotere, eigen kamer en badkamer. 
Met name het afgelopen jaar zag je haar 
steeds iets verder achteruit gaan. Ze had veel 
pijn wanneer ze van haar bed in haar rolstoel 
getild moest worden. Haar benen waren ook 
heel pijnlijk bij slechts lichte aanraking. Tot 
het laatst bleef ze zich goed bewust van haar 
omgeving. Dagelijks las zij in het dagblad 
Trouw en ook  in tijdschriften. Gesprekken met 
haar waren wisselend. Soms moest ze letterlijk 
kauwen op woorden, andere keren uitte ze 
zich vlotter en was ze belangstellend. Soms 
maakte ze je ook attent op artikelen in de krant. 
Dini is net geen 89 geworden. Ze was een fijne, 
lieve vrouw. Haar leven was goed zo. Dat zij nu 
mag rusten in vrede.

Gera de Bruin

aLgEMEnE LEDEnVERgaDERing: op zondag 15 
april 2018 vindt de algemene ledenvergadering 
plaats. Het bestuur nodigt de leden en 
begunstigers uit om hierbij aanwezig te zijn. 
U bent van harte welkom om 10.30 uur in de 
Ericakerk. Bij verhindering stellen wij het op prijs 
dit te vernemen. Indien u nog een aanpassing 
wilt op de agenda of u wilt een kandidaat 
voor de functie van voorzitter voordragen, dan 
vernemen wij dit graag van tevoren. U kunt dit bij 
de secretaris kenbaar maken.

Om deze ledenvergadering mogelijk te maken, 
is de viering van Hans Le grand een week naar 
voren verschoven van zondag 15 april naar 
zondag 8 april.

WEBsitE: heeft u onlangs nog op onze website 
gekeken? Deze wordt regelmatig vernieuwd. Surf 
eens langs en laat ons weten wat u er van vindt. 
www.vrijzinnigenede.nl

LEZing: ‘Slachtofferdenken en klaagcultuur: 
hoe kom je eruit?’ door Hetty Zock
Slachtoffers hebben steun en hulp nodig, dat 
is duidelijk. Maar hoe komt het dat er in een 
welvarend land als Nederland zoveel geklaagd 
wordt? Er heerst een ‘klaagcultuur’, wordt wel 
gezegd. Daarbij wordt vaak met de vinger 
gewezen naar anderen, wiens schuld het 
allemaal zou zijn – de zondebokken. Aanklagers 
van onrecht en redders werpen zich op. We 
zien het gebeuren in de politiek, maar ook in 
onze directe omgeving – bij de bakker, op een 
verjaardagsfeestje. Klagen en aanklagen is 
begrijpelijk, maar we schieten er niet altijd wat 
mee op. Je kunt als slachtoffer gevangen raken 
in een net van afhankelijkheid en onmacht en 
als redder kun je uitgeput raken.
In deze lezing wordt vanuit een psychologisch 
perspectief gekeken naar de negatieve patronen 
waarin we verstrikt kunnen raken, en hoe we 
daaruit kunnen komen. Wat zijn de valkuilen van 
slachtoffers en redders? Hoe kun je als slachtoffer 
de regie over je eigen leven houden en wat is 
een goede manier van helpen? En wat hebben 
religieuze bronnen hierover te zeggen?

Hetty Zock (Schiedam 1957) is religiepsycho-
loog en theoloog. Zij is verbonden aan de Rijks-
universiteit Groningen als bijzonder hoogleraar 
Levensbeschouwing en geestelijke gezondheid 
namens het KSGV. Daarnaast is zij vrijgevestigd 
trainer/coach/supervisor. Eerder werkte zij o.a. 
als vrijzinnig voorganger in Leiden/Oegstgeest 
en Delft.
www.hettyzock.nl
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Datum: zondag 25 maart
Tijd: 10.30 uur
Kosten: uw vrijwillige bijdrage met een 
 richtbedrag van € 5,- 
 wordt zeer op prijs gesteld

WORKsHOP BLOEMscHiKKEn: dit jaar is er weer 
ruimte voor een praktische creatieve workshop.
Ook het werken met natuurlijke materialen past 
binnen onze vrijzinnigheid. We werken met de 
schepping, we scheppen zelf. Let u bij wat u 
maakt eens op uw kleurgebruik. Wat heeft dat 
te zeggen, waar wordt u blij van?
De twee workshops zijn los van elkaar te volgen. 
In de eerste workshop gaat u aan de slag met 
een paasstuk.
De tweede workshop leert u ‘bloemen gebakjes’ 
te maken.

Op 29 maart mag u een rechthoekig schaaltje 
meenemen waar het stukje op gemaakt wordt.
Op 18 mei heeft u een plat schaaltje of bordje 
nodig. Voor alle overige materialen zorgen wij.

De workshops staan onder leiding van Els van 
Rheede. Zij heeft ruime ervaring in het leiden 
van deze creatieve workshops en zal met haar 
inspirerende uitleg u zeker tot mooie resultaten 
brengen.

Datum: eerste workshop,
 donderdag 29 maart
Tijd: 13.30 – 16.00 uur
Datum: tweede workshop,
 vrijdag 18 mei
Tijd: 10.00 – 12.00 uur
Kosten: 1 dagdeel € 12.50 per keer
 2 dagdelen € 20.00 per twee
 Incl.materialen, koffie/thee

BEsPREEK ’t saMEn: een selectie uit het seizoen 
2017-2018. Op woensdag 7 maart om 20:00 uur 
in de Kerk Nijkleaster, Jorwert door Lid van de 
Kloosterraad:
Bezoek aan nijkleaster Jorwert
Nijkleaster is een klooster ‘nieuwe stijl’ in 
Jorwert (Fr.). Het is een plaats waar mensen 
elkaar ontmoeten in liturgie en gesprek, stilte 
en wandeling. Er wordt gezocht naar nieuwe 
wegen voor evangelie en zingeving.
Op zaterdag 10 maart om 19:30 uur in de 
Lutherse Kerk door Duo Mexicana
Jong talent in Ede
Duo Mexicana: Miguel Espinoza speelt 
klavecimbel en Sandra Perez bespeelt de 
chalumeaux.
Op dinsdag 13 maart om 19:30 uur in de 
Beatrixkerk door Myra van der Jagt:
Bachcantate Osteroratorium: start repetities
Dit jaar voeren we de jaarlijkse Bachcantate uit 
na Pasen. Cantate 249 is eigenlijk geschreven 
voort eerste Paasdag en heet daarom het 
Osteroratorium.
Op donderdag 15 maart om 20:00 uur in het 
Kerkelijk Centrum Emmaüs door Aart Mak:
aandacht voor de ziel
Toen iemand zich beklaagde over het vele werk 
dat hij te doen had, reageerde een ander: ‘Wie 
slecht omgaat met zichzelf, kan nooit goed zijn 
voor anderen.’
Op dinsdag 20 maart om 19:30 uur in de Silva 
Sanat door Ina ter Avest & Mohamed El Jari:
in dialoog met islam
Denkt u in eerste instantie bij ‘Islam’ aan IS en 
terrorisme of aan de vriendelijke buurvrouw van 
Marokkaanse origine? Bent u bereid tot eerlijke 
gedachtewisseling? Schrijf u in! We verkennen 
elkaars ‘ervaringskennis’ en leggen onze vragen 
voor aan Edese moslims.
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Emmaüs Rietkampen
Aanvang diensten 10.30 uur
04 pastor B.Piepers
11 pastor J.A. Lucassen
18 mevr. L.P.H. van Laar
25 ds. J.P. Prenger (Palmzondag)
29 ds. J.P. Prenger (witte donderdag)
30 ds. J.P. Prenger (goede vrijdag)
31 ds. J.P. Prenger (stille zaterdag)

Van DE PEnningMEEstER: wij hebben de 
laatste 6 maanden van 2017 met onze collectes 
geld ingezameld voor de Voedselbank in Ede. 
Dit voorstel kwam vanuit de leden. Ondanks een 
minder aantal vieringen in de zomermaanden 
hebben wij met elkaar toch  een mooi bedrag 
van € 342,35 bijeen gebracht. De Voedselbank 
kan hiermee weer de nodige kosten zoals 
huisvesting, stroom en andere zaken bekostigen. 
Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Theo Kooistra

Van DE LEDEn: opgezegd als lid: mevr. J. 
Schornagel-Hart, mevr.E. C. ten Hulzen, als 
begunstiger: mevr. T. Donia-Sieben

autODiEnst:
04 Hilde Hijwegen 415461
11 Jan Wamelink 636620
18 Nelke Schaap 06 30061630
25 Ingrid Neuteboom 635461

Diensten in DE RIETKAMPEN
Kerkelijk Centrum Emmaüs
Laan der Verenigde Naties 94 

uitnODiging VOOR DE ‘PassiE’  in EDE-ZuiD!

Op  Goede Vrijdag 30 maart wordt in Ede-Zuid 
een eigen-wijze Passie gehouden, geïnitieerd 
door de Raad van Kerken, georganiseerd 
door Emmaüs Ede en de Rooms-Katholieke St. 
Antoniusparochie.
De Passie begint met een stille tocht vanaf de 
Stadspoort (Rietkampen kant), om 19.15 uur. De 
tocht neemt ons mee in het lijdensverhaal van 
Jezus en het lijden in de wereld. We lopen met het 
kruis naar Kerkelijk Centrum Emmaüs. Daar zal 
het oude verhaal, met uitstapjes naar het hier en 
nu, klinken in tekst en muziek. Een intens verhaal 
dat nog steeds grote zeggingskracht heeft voor 
vandaag. Voor de prachtige hedendaagse 
muziek tekenen de band ‘Grandma’s Hands’ 
en de zangers Tamara Schalckx, Paula Vos en 
Rogier Pelgrim.

U bent van harte uitgenodigd deel te nemen 
aan de tocht, of rechtstreeks naar de viering in 
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aLgEMEnE LEDEnVERgaDERing: dinsdagavond, 
6 maart, start om 20.00 uur de Algemene 
Ledenvergadering van onze vereniging in ons 
Witte Kerkje. U wordt van harte uitgenodigd. De 
stukken e.d. ontvangt u langs de gebruikelijke 
weg.

Op de agenda o.a. de financiële verantwoording 
over 2017 en begroting 2018, het jaarverslag en 
de bestuursverkiezingen. Gert van Dalen treedt 
af als voorzitter en is niet herkiesbaar. Op dit 
moment kan het bestuur nog geen kandidaat 
presenteren. Wilt u een kandidaat voordragen, 
dan dient dit voor aanvang van de vergadering 
schriftelijk ter kennis van het bestuur te zijn 
gebracht. De kandidaat heeft zich dan schriftelijk 
bereid verklaard. De voorzitter wordt in functie 
gekozen.

Daarnaast zijn er twee vacatures in ons bestuur. 
We hopen ook daar invulling en kandidaten voor 
te vinden.

OVERigE actiVitEitEn
Vrijdag 2 maart ‘Wereldgebedsdag’. Het wordt 
dit jaar gevierd in de Molukse Kerk in Lunteren 
aan de Van Limburg Stirumstraat 25.
Aanvang: 19.30 uur.

Lunteren
Vrijzinnig Lunteren

Voorganger: vacature
secretaris: Gineke van Hoogdalem,
Rogakker 10
6741 ER Lunteren
tel. 0318 484566
e-mail ginekevh@hotmail.com

Kerkgebouw: Dr. Kimmijserlaan 28
Rekeningnummer: NL94RABO0337544298
Website: http://lunteren.opengeloofsgemeenschap.org

Kerkelijk Centrum Emmaüs te komen. De kerk 
is open vanaf 19.15 uur en de tocht is daar 
vanaf 19.30 uur op beeldscherm te volgen. De 
uitzending wordt verzorgd door ROC A12.

gezien het aantal plaatsen in Kerkelijk centrum 
Emmaüs, vragen wij u vriendelijk om u voor deze 
viering op te geven. Dit kan via de intekenlijsten 
in Kerkelijk centrum Emmaüs en de st. 
antoniusparochie of via de website van Kerkelijk 
centrum Emmaüs www.emmaus-ede.nl.
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Zaterdag 3 maart ‘grote schoonmaak’ 09.00 – 
11.30 uur
Vrijwilligers gevraagd!
Met het voorjaar in aantocht willen we het Witte 
Kerkje nog meer laten blinken, zowel de binnen- 
als de buitenkant van het gebouw. Vele handen 
maken daarbij licht werk. Ook voor de inwendige 
mens wordt gezorgd: koffie en thee met wat 
lekkers erbij, zodat de motor blijft draaien!
Opgave: bvanhoogdalem@hotmail.com

‘HEt VERHaaL Van…’ gert van Dalen. Dit geeft 
de mogelijkheid om elkaar (nog) beter te leren 
kennen.
Tijdens het uur dat “Het verhaal van…” duurt, 
gaan twee personen in gesprek met Gert van 
Dalen, over wat hen bezighoudt. Het verhaal kan 
gaan over grote en kleine dingen, die jij hebt 
meegemaakt. Dingen die je raken. Ervaringen 
die je met ons wilt delen. En natuurlijk kunnen 
anderen meedoen in het gesprek. Het lijkt 
enigszins op het programma ‘College Tour’ (van 
Twan Huys), dat regelmatig op tv is.
Waar zijn we naar op zoek? Mensen, die in 
gesprek willen gaan, om hun verhaal te vertellen. 
Mensen zoals jij en ik.
Daarna kijken we wat jullie ervan vinden.

Datum: zondag 4 maart
Tijd:  10.30 – 11.30 uur
Opgave: Gert van Dalen (0318-485254, 
 mail: gert.vandalen@planet.nl)
Kosten: vrijwillige bijdrage, richtbedrag € 2,- 

tHEE MEt EEn tHEMa: onderwerp nog niet 
bekend op dit moment.
Elke eerste dinsdag van de maand, ‘Thee met 
een Thema’. U bent van harte welkom! En er is 
koffie voor de niet-theedrinkers. Tijdens deze 
middag willen we gezellig samenkomen en 

praten over een thema. Eigen inbreng is mogelijk, 
maar niet noodzakelijk.

Datum:  dinsdag 6 maart 
Tijd: 14.00 – 15.30 uur
Kosten: € 2,-

FiLMHuis: ‘Lion’.
Een 5-jarige Indiase jongen raakt verdwaald in 
de straten van Calcutta, duizenden kilometers 
van huis. Hij overleeft vele uitdagingen waarna 
hij door een stel in Australië wordt geadopteerd. 
25 jaar later besluit hij op zoek te gaan naar zijn 
verloren familie. Met: Dev Patel, Rooney Mara en 
Nicole Kidman Regie: Garth Davis
Australië / Verenigde Staten / Verenigd Koninkrijk, 
2016

Datum:  donderdag 15 maart
Aanvang: 20:00 uur.
Kosten:  richtbedrag € 5,-
Vanaf 19:30 bent u welkom voor koffie of thee. 
Na afloop napraten met een glas wijn of sap.

MuZiKaLE LEZing: ‘Muziek voor de lijdensweek 
uit verschillende culturen’ door Wouter Verhage
Naast de bekende passiemuziek is er zoveel méér 
muziek die geschreven is voor de Goede Week. 
Voor de verschillende dagen en gebeurtenissen 
in de week is specifieke muziek geschreven. 
Denk aan muziek voor o.a. Palmzondag, de 
kruiswegstaties, het stabat mater, de lamentaties 
voor de donkere metten en de zeven laatste 
woorden van Jezus aan het kruis. Wouter 
Verhage laat u kennis maken met kunst voor 
de Goede Week, bijzondere muziekstukken en 
in het bijzonder met de achtergrond van de 
componist en de impact van de cultuur waarin 
deze leeft of leefde. 
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Oosterbeek
Voorganger: dhr. Peter Nissen
Berg en Dalseweg 296
6522 CN Nijmegen
tel: 06 44107308
email: peterjanissen@hotmail.com

Voorganger: ds. H.J.M. van der Woude
(Annemarieke)
Kanunnik van Osstraat 6
6525 TX Nijmegen 06 20133994
hjm.vanderwoude@gmail.com

secretaris: mevr. G.M.M. Versteegen,
Benedendorpsweg 55
6862 WC Oosterbeek
tel: 026 333611
email: secretaris@kerkoost.org

Kerkgebouw: Wilhelminastraat 10
tel. kerk: 026 3340693
Rekeningnummer: 938060
Website: https://oosterbeek.remonstranten.nl

Voor informatie over activiteiten kijkt u op de 
website: https://oosterbeek.remonstranten.nl

Personalia: Wouter Verhage studeerde aan 
het Koninklijk Conservatorium Den Haag. Hij is 
dirigent van o.a. het Haags Matrozenkoor en 
het St. Joris Kamerkoor uit Amersfoort. Wouter 
organiseert talloze schoolprojecten rondom 
klassieke muziek met o.a. het War Requiem van 
Britten en de Mattheüs Passion.
Deze muzikale lezing is als opmaat bedoeld 
om samen naar een uitvoering te gaan in de 
passietijd. Te zijner tijd bepalen we met elkaar 
wat de mogelijkheden zijn.

Datum:  zondag 18 maart 2018
Tijd: 10.30 – 11.30 uur
Kosten:  vrijwillige bijdrage, richtbedrag € 5,-

stiLtE-uuR: elke zondagavond wordt in het Witte 
Kerkje van 20.00 - 21.00 uur de mogelijkheid 
geboden om met elkaar in stilte aanwezig te zijn.
Geïnspireerd door de ‘stadsverlichting’ (www.
stadsverlichting.nu) is dit initiatief in januari 2014 
van start gegaan. Tijdens dit stilte-uur zijn kussens 
en stoelen aanwezig. Om 20.00 uur wordt er 
geopend met een gong door degene die de 
avond leidt. Een ieder is vrij om na verloop van 
tijd van een zit- naar loopmeditatie te gaan of 
anderszins te bewegen zolang hij/zij dat prettig 
vindt om vervolgens de zitmeditatie weer voort 
te zetten. Het gaat erom dat we met elkaar in 
stilte aanwezig zijn, ieder op haar/zijn eigen 
wijze.

‘Als mensen samen stil zijn, hebben zij een 
harmoniserend effect op hun omgeving, zo blijkt 
uit onderzoek’ aldus de initiatiefnemers van de 
‘stadsverlichting’.

Je bent van harte welkom op de zondagavond, 
ook wanneer je eenmalig komt deelnemen om 
te ervaren of je dit vaker zou willen.

Data:  alle zondagavonden van maart t/m  
 juni. M.u.v. Pasen en Pinksteren
Tijd: 20.00 - 21.00 uur. 
Kosten: vrijwillige bijdrage, richtbedrag € 2,-
Info:  Theresia Kamphuys 06 13650293 
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MEDitatiEVE Dans: deze maand is het thema  
‘van donker naar licht’. Op Goede Vrijdag is er 
een speciaal programma.

Datum: vrijdag 2, 9, 16, 23 en 30 maart
Aanvang: 10.00 uur
Plaats: Rijnkapel

stiLtEKRing: in de Stille Week komen we bij 
elkaar om samen in de cirkel de stilte te ervaren. 
Stilte bij onszelf en met anderen, uitstralend tot 
ver buiten de muren van het kerkje. Er is altijd 
iemand die met een korte tekst ons richting 
geeft voor we de stilte ingaan.

Datum: dinsdag 27 maart
Aanvang: 12.00 – 12.30 uur
Plaats: Rijnkapel

KOFFiE MEt tHEMa: het labyrint is een universeel, 
oeroud en krachtig symbool van de ‘innerlijke’ 
weg van de mens. Het meditatief lopen van 
een labyrint met zijn vele bochten links - en 
rechtsom kan nieuwe inzichten geven of puur 
een moment van rust zijn.

In onze tijd van heftige tegenstellingen lijkt 
het soms of we met de wereld in een doolhof 
zijn beland. In een doolhof kan je zomaar 
verdwalen. In een labyrint ga je op weg en kom 
je na allerlei omzwervingen aan in het midden, 
bij de bron. Hier kan je inspiratie opdoen, inzicht 
krijgen in wat je ten diepste drijft en hoe je dit 
- terugkomend in de buitenwereld - vorm kan 
geven.

Joke Barendse vertelt over een aantal aspecten 
van het labyrint. Met name over de symboliek, 
de geschiedenis en de spirituele betekenis van 
het labyrint in onze tijd.

Op steeds meer plekken in Nederland kan je 
tegenwoordig een labyrint lopen. Sinds vorig 
jaar ligt er ook een in onze directe omgeving, 
aan de Hartenseweg.

Na de koffiepauze bestaat de mogelijkheid met 
elkaar het ‘labyrint in het bos’ te lopen en te 
ervaren. We laten ons inspireren door de ‘lente 
in zicht’.

Datum: donderdag 8 maart
Aanvang: 10.00 uur
Plaats: Rijnkapel

OP stiLLE ZatERDag saMEn OP WEg naaR 
PasEn: op 31 maart (Stille zaterdag) wordt 
er weer een Paaswandeling gehouden in 
Heelsum en Renkum.

Alle 6 kerken worden bezocht en in iedere kerk 
wordt iets georganiseerd dat te maken heeft 
met de paasgedachte.

Ook wij in de Rijnkapel doen mee!

Renkum
Geloofsgemeenschap Vrijzinnig Renkum

Voorganger: vacature

secretaris: Roos Kwakernaak
tel: 026 - 3334059
e-mail: rooskwakernaak@hotmail.com

Kerkgebouw secretariaat: 
Utrechtseweg 119
6871 DR Renkum
Tel. kerk: 06 23883386
Rekeningnummer: NL16 INGB 0000 9045 48
Website: www.vrijzinnigrenkum.nl
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In de beginkerk is er koffie en in de laatste kerk 
wordt een kleine lunch geserveerd.

U kunt meelopen of meefietsen of met de auto 
de kerken bezoeken.

Nadere gegevens volgen nog.

BOEKEnPLanK: in de voorbije periode zat er 
€ 55,50 in het rode spaarpotje t.b.v. Amnesty 
International.

Van DE LEDEn: mevr. S.E. (Sonja) van Rootselaar-
Nijkamp heeft haar begunstigerschap opge-
zegd. Het nieuwe adres van mevr. G.E. (Truusje) 
Westerbeek van Eerten-ten Holt is: NEBO PLUS, 
Joh. de Wittlaan 12 app. 9, 3771HP Barneveld.

actiVitEitEn:
02, 09,
16, 23 en 30 meditatieve dans 10.00 uur
08 koffie met thema,
 Joke Barendse  10.00 uur
21 tuingroep 09.30 uur 
27 stiltekring 12.00 uur
31 Paaswandeling  

autODiEnst:
04 Anneliese van Dam 0317 313616
11 Ben Cornelissen 0317 425347
18 Rachel Wierenga 0317 315671
25 Hendrik Harssema 0317 314328
29 Ben Cornelissen 0317 425347

Kopij: voor de volgende Eenheid (april) 
doorgeven voor 1 maart aan Jenny de Zwart. 
jenny-de-zwart@kpnplanet.nl

Rhenen
De Vlam

Pastor: mevr. M.M. van Zoest
tel: 0488 454354
e-mail mmvanzoest@hetnet.nl

secretaris: mevr. Ph.H. van der Zee-
Schlebaum
Rijnbandijk 61, 4043 JJ, Opheusden
tel: 0488 441160,
e-mail pien@zeetronic.nl

Kerkgebouw: De Vlam
Beukenlaan 2
Rekeningnummer: NL17ABNA0478600097
Website: www.devlamrhenen.nl
Facebook: www.facebook.com/devlamrhenen

FiLM: ‘God bestaat en hij woont in Brussel’ 
Belgisch-Franse film, Frans gesproken, 113 
minuten
Een even surrealistische als hilarische film. God 
leeft met zijn echtgenote en hun tienjarige 
dochter Ea in Brussel (o ja, zijn zoon is er ook). 
Hij bezorgt met een sadistisch genoegen van 
achter zijn computer de mensen allerlei soorten 
groot en klein leed. Ea verveelt zich thuis. Zij 
besluit op een dag zich tegen haar vader te 
keren, hackt zijn computer en stuurt aan mensen 
in de hele wereld berichtjes waarin hun eigen 
sterfdag staat. Zij worden daardoor gedwongen 
na te denken over wat nog ze te doen staat 
in de dagen, maanden en jaren die ze nog 
hebben. Om de schade te herstellen gaat God 
de straat op en hij ontdekt wat een lelijke wereld 
hij geschapen heeft. Het is het begin van een 
reeks volkomen absurde gebeurtenissen die 
hoe dan ook te denken geven.

Datum:  dinsdag 6 maart
Aanvang:  20.00 uur, zaal open 19.30 uur
Kosten:  € 6,- inclusief consumptie
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LEZing: ‘Iconen maken het christelijk geloof 
concreet’ door Paul Brenninkmeijer
Iconen zijn religieuze voorstellingen in de 
Orthodoxe kerken van Rusland, Oekraïne, 
Griekenland, de Balkan en het Midden-Oosten. 
Ze worden geschilderd naar eeuwenoude regels. 
Het zijn afbeeldingen van Christus, heiligen en 
engelen. Iconen stralen door hun kleuren en 
vormen een bijzondere warmte uit. Ze roepen 
eerbied op en versterken de beleving van het 
geloof. Zij zijn de Bijbel in beeld en maken het 
christelijk geloof concreet. In toenemende mate 
tonen mensen uit West-Europa belangstelling 
voor deze bijzondere vorm van religieuze kunst.

Afbeeldingen van beroemde iconen zullen 
worden getoond. Het gaat om hun oorsprong, 
hun geschiedenis en vooral hun spirituele 
betekenis. Vóór de pauze gaat het over het 
ontstaan van iconen, hun plaats in de Orthodoxe 
of Byzantijnse liturgie, en over de iconen van 
Christus, Maria en enkele heiligen. Na de pauze 
bekijken we de iconen van belangrijke kerkelijke 
feesten. In deze tijd van voorbereiding op Pasen 
zijn dat vooral iconen die op deze periode 
betrekking hebben.

Deze lezing is een goede voorbereiding op het 
bezoek aan het Iconenmuseum te Kampen op 
25 maart.

Paul Brenninkmeijer ( 1940 ), priester van het 
Aartsbisdom Utrecht. Hij is tot priester gewijd 
in 1964 en was tot zijn emeritaat in 2006  
parochiepriester. Hij schildert zelf al meer dan 
25 jaar iconen en is momenteel voornamelijk 
voorganger in de Byzantijnse liturgie binnen 
de Rooms-katholieke kerk. Hij is woonachtig in 
Nieuwegein.
Zie ook: www.paulbrenninkmeijer.nl

Datum:  zaterdag 17 maart
Aanvang:  15.00 uur
Kosten:  € 9,-/€ 6,- voor leden begunstigers

DE RaaD Van KERKEn RHEnEn: biedt een 
muzikaal programma aan. Dit zal gehouden 
worden in de Gedachteniskerk, Herenstraat 82, 
en begint om 20.00 uur. In deze voorstelling 
van muziektheater Carmina Ludens m.m.v. 
het Corda Strijkkwartet o.l.v. Fons Plasschaert 
passeren vrouwelijke en mannelijke rolmodellen 
de revue. Het zijn allemaal mensen die leven 
vanuit een luisterend hart. Als symbool voor deze 
compassievolle levenshouding zet Carmina 
Ludens één persoon centraal die al eeuwen 
tot de verbeelding spreekt: Maria. Muziek dus 
uit alle tijden en windstreken verklankt de weg 
van compassie.Het belooft een mooie avond te 
worden. Na afloop is er nog een hapje en een 
drankje.

Datum:  zaterdag 17 maart
Aanvang:  20.00 uur
Kosten:  bij de uitgang wordt een
  collecte gehouden.

BEZOEK tEntOOnstELLing: Iconenmuseum 
Kampen. Na de lezing van Paul Brenninkmeijer 
op zaterdag 17 maart gaan we als laatste het 
Iconenmuseum in Kampen bezoeken. De vaste 
tentoonstelling bestaat uit ongeveer 170 iconen 
en deze collectie wordt tweemaal per jaar 
gecombineerd met een tijdelijke tentoonstelling. 
Uitgelegd wordt wat een icoon is en welke stijlen 
er zijn. Ook wordt duidelijk welke rol iconen nog 
steeds vervullen.

De bezoeken worden informeel gehouden en 
de kosten van de rondleiding en in het geval 
van carpoolen ook die van het vervoer, worden 
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gedeeld. De bezoeken kunnen doorgaan bij 
minimaal 9 à 10 deelnemers; de maximale 
groepsgrootte is 20 deelnemers. In verband 
met de organisatie is opgave vooraf nodig; de 
uiterste datum hiervoor zal in de aankondigingen 
worden vermeld. Afhankelijk van de plaats waar 
we naar toe gaan zullen we carpoolen of de 
trein nemen.

Informatie en opgave bij:
Tineke Jansen, tel. 0317 612463 of
cmjansenderuijter@gmail.com
Han van der Voet, tel. 0317 612669 of
vandervoet-rhenen@planet.nl

cOncERt: de Korenwinde: caspar Vos: piano.
Werken van o.m. Haydn, Schumann en Medtner 

Caspar Vos was een van de vier finalisten voor 
The Dutch Classica I Talent Award 2016/2017. 
Met zijn unieke ‘programma zonder programma’ 
toerde hij door heel Nederland. Het programma 
van vanavond staat wel vast: Caspar speelt 
o.m. de Sonate Op.25 no.1 van Nicolai Medtner 
(1880-1951). Hij vertelt over dit werk: ‘Het is 
een sprookjessonate met allerlei muzikale 
beeldende figuren. Medtner is upcoming. In 
januari 2016 heb ik in Londen gespeeld op het 
eerste Medtner-festival. Zijn werk heeft wat weg 
van dat van Rachmaninov. Geen enkele noot 
is zo maar opgeschreven, hij heeft een eigen 
taal. Het is muziek waar ik nooit op uitgekeken 
zal raken.’

Datum:  zaterdag 24 maart
Aanvang:  20.00 uur
Kosten:  tot 19 jaar gratis, 19 t/m 26 jaar
  € 10,-, vanaf 27 jaar € 16,-
  inclusief een kopje koffie of thee  
  in de pauze.

autODiEnst:
04 mevr.van der Zee 0488 441 160
11 dhr. van Holst 0317 613 597
25 dhr. Mulder 0317 613 639

De persoon, die zich op een bepaalde zondag 
beschikbaar stelt voor uw vervoer naar en 
van de kerk, doet dit zo nodig ook tijdens de 
daaropvolgende week. Bij geen gehoor kunt u 
ook iemand anders van de lijst bellen.

KOPiJ: voor de volgende Eenheid moet uiterlijk 
1 april zijn doorgegeven aan Woukje Vierkant. 
e-mail: h.vierkant@hetnet.nl
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Veenendaal
Het Venster

secretaris:
Jaap van ’t Riet
Dijkhorstheem 33
3907 NB Veenendaal
tel. 0318 517888
e-mail: secretaris@hetvensterveenendaal.nl

Het Venster: Vijftien Morgen 2
Rekeningnummer: NL11TRIO0197622208
Website: www.hetvensterveenendaal.nl

LEZing: over Bahá’í
Martijn Rep kwam als jongere in aanraking met 
de het Bahá’í -geloof, een spirituele beweging 
die is voortgekomen uit het leven en de woorden 
van Baha’u’llah (1817 Perzië - 1892 Palestina).
Inmiddels, 30 jaar later - universitair hoofddocent 
biologie aan de Universiteit van Amsterdam 
– heeft Martijn Rep twee kinderen die nu zelf 
jongeren zijn, en tracht hij nog steeds de 
leringen van Baha’u’llah te doorgronden en toe 
te passen.

De kern van die leringen is eenheid: de mensheid 
heeft na een immens evolutionair proces het 
stadium van volwassenheid bereikt – hoewel 
nog in de rumoerige en verwarrende pubertijd 
– en staat op de drempel van eenwording, Dit 
proces wordt voortgestuwd door openbaringen 
van God in verschillende culturen en tijden, 
waaruit talrijke religieuze gemeenschappen, 
gebruiken en verbeeldingen zijn ontsproten.
Hoewel dit een ‘natuurlijk’ evolutionair proces 
is, gaat het toch niet zonder menselijke wil en 
inspanning. Baha’u’llah gaf de mensheid dan 
ook de opdracht om de eenwording van de 
mensheid te bevorderen, met Gods hulp, in 
deze tijd die hij de ‘Dag van God’ noemde. 
Martijn gaat iets vertellen over hoe Bahá’í’s deze 

opdracht in de praktijk brengen.
Na afloop gelegenheid om na te praten onder 
het genot van koffie/thee/limonade.

Plaats:  Het Venster,
  Vijftien Morgen 2, Veenendaal
Datum:   zondag 18 maart
Aanvang:   10.00 uur
Kosten:  € 5,-

MEDEDELingEn:
* op vrijdag 26 maart is de voorjaars-aLV, 
waarin de duo-voorzitters Jos Somsen en Ronald 
Naar aftredend zijn; zij zijn niet herkiesbaar. Tevens 
zijn er nog de vacatures van penningmeester 
en van algemeen bestuurslid.
Leden/donateurs krijgen de uitnodiging 
en benodigde documenten toegestuurd. 
We hopen uiteraard op een goede opkomst!

* Kosterstaken voorlopig waargenomen:
Wie kent de kosterswerkzaamheden van Jan 
van Donkelaar? Dat zijn er nogal wat - daar 
staan veel mensen niet bij stil. Dit doet Jan op 
zondagmorgen meestal: pekel/zout strooien 
bij gladheid, vlag ophangen (en later dus ook 
weer weghalen), kachels en verlichting aan 
doen (en na afloop weer uit), stoelen in de zaal 
klaarzetten, katheder (incl. glaasje water), tafeltje 
en kaars op z’n plek zetten, koffie zetten, koekjes 
op de schaal, voorganger/gasten ontvangen, 
piano ontdoen van zijn beschermhoes, gobo-
projector klaarzetten, liedboeken op de stoelen, 
kindertafel klaarzetten, beamer installeren, 
filmscherm omlaag doen, etcetera. Meestal is hij 
al ruim voor 9 uur in Het Venster!
Echter: begin januari heeft Jan bij een val zijn 
voet gebroken en kan daardoor zijn kosterstaken 
voorlopig niet uitvoeren. Zo goed als mogelijk 
nemen enkele leden zijn taken voorlopig waar. 
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Fijn dat we er zo voor elkaar mogen zijn!

* Bericht van Marieke de Vries-Hofman:
‘Graag wil ik jullie laten weten dat ik in 
januari begonnen ben met mijn OVP stage in 
Bennekom. De stage vormt samen met een 
scriptie het laatste deel van de OVP (Opleiding 
voor theologie, geestelijke verzorging en 
pastoraat in Vrijzinnig Perspectief). De stage 
houdt in dat ik ongeveer twee dagdelen per 
week - tot aan de zomervakantie - in Bennekom 
ben. Eerst oriënterend op wat er allemaal te 
doen is bij Vrijzinnigen Bennekom, vervolgens 
ook bezoekwerk en enkele vieringen. De eerste 
contacten zijn positief. Ik heb een warm welkom 
gekregen en kan bij alle activiteiten aansluiten. 
Tegelijkertijd betekent dit dat ik de komende 
periode minder vaak in het Venster zal zijn. Maar 
mijn ervaringen zal ik zeker met jullie gaan delen.
Ik kreeg al een mooi gedicht aangereikt, met als 
titel ‘Lezen’:

‘Mijn boeken zijn meer dan gebundeld papier
zoveel meer dan een paar glazen inkt op dood 
hout
het zijn stemmen die nimmer de stilte 
doorbreken
ruisende werelden, plaatsen van rust
het zijn bomen die weer zijn begonnen te 
spreken’

(Ingmar Heytze, uit: ‘Alleen mijn kat applaudisseert’, 
Stichting Lift, Amsterdam 1989)

* Expositie Mandala’s tot eind april.
Er zijn sinds 14 januari negen mandala’s in 
Het Venster tentoongesteld. Deze intuïtieve 
mandalacollages zijn gemaakt door Anneke 
Lavooij, Ria Looijenga, Marie-José Rietbergen 
en Rinie van der Leer. Maandelijks komen zij 
bij elkaar om een vastgesteld thema uit te 

werken in een mandala. De verscheidenheid 
in interpretatie en uitwerking is altijd verrassend, 
want ieder heeft een eigen stijl. Kijk en geniet! 
Te zien op zondagen van 9.30- 12.00 uur en op 
aanvraag. Ze zijn ook te zien op onze website en 
in de digitale Nieuwsbrief (van februari).

*aangeschaft in onze bibliotheek: ‘Rebible’ 
van Inez van Oord.

VastE actiVitEitEn in HEt VEnstER:
Contactochtenden: op dinsdag 6 en 20 maart, 
van 10.00 – 11.30 uur. Contactochtenden zijn 
ochtenden (1ste en 3e dinsdag van de maand) 
waarop we gezellig met elkaar kunnen praten 
over alles wat ons ter harte gaat. Iedereen is van 
harte welkom; vanaf 9.45 uur staat de koffie klaar. 
Opgeven hoeft niet. Informatie bij Wil Gouda: 
0318- 820357.

Gespreksgroep Een Cursus in Wonderen: 
maandag 5 maart. Aanvang 20.00 uur. In 
principe zijn de bijeenkomsten op de 1e 
maandag van de maand.
Inl. Agnes Colijn, tel. 0318-507301 of info@
agnescolijn.nl.

Lied van de Ziel: op 23 maart, aanvang 
20.00 uur. Iedereen is welkom. Je hoeft 
geen zangervaring te hebben. Inloop vanaf 
19.30 uur. Bijeenkomsten zijn doorgaans 
iedere laatste vrijdag van de maand. 
Voor meer informatie:
www.zingenddoorhetleven.nl

cOLLEctEs 
04, 11 en 18 voor Het Venster, 25 voor Hospice 
Berkensteyn.
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Wageningen
Arboretumkerk - vrijzinnig op weg

Voorganger: vacant

secretaris: mevr. José Kok/in transitie
E-mail: secretaris@arboretumkerk.nl

Kerkgebouw: Hoek Arboretumlaan/
Aug. Faliseweg
Rekeningnummer NPB: 
NL89 INGB 0000 895280
Website: www.arboretumkerk.nl

cOncERt nEDERLanDs stuDEntEn KaMER 
KOOR: het Nederlands Studenten Kamerkoor 
geeft in de Arboretumkerk een concert met een 
spannend thema: ‘Война и Мир,’ of ‘Oorlog 
en Vrede,’ vernoemd naar het literaire werk uit 
1869 van de Russische schrijver Leo Tolstoj.
2018 is een jaar van herdenking – het einde 
van de Eerste Wereldoorlog zal immers 100 jaar 
geleden zijn. Maar het is ook belangrijk om 
verder te denken – want ook vandaag zijn er 
nog conflicten in de wereld.
Het oeroude conflict tussen oorlog en vrede 
heeft altijd verhalen en emoties met zich 
mee gebracht, die hun uitweg vonden in de 
kunst. Van glorieuze cavaleriecharges tot de 
verschrikkingen van loopgraven, de kritiek op 
het achteloos bagatelliseren van mensenlevens 
en het eeuwige verlangen naar vrede. Het 
NSK heeft voor het project van 2018 een serie 
aan prachtige modern-klassieke koorstukken 
op het programma staan, waarin dergelijke 
sentimenten als muziek worden uitgedragen.
Het concert zal niet alleen gaan om luisteren, 
maar ook om ervaren, met humor, ontroering en 
stof tot nadenken. Meer informatie: nskk.nl.

Datum:  donderdag 1 maart
Aanvang: 20.15 uur
Kosten:  € 16,- (voorverkoop) aan de deur:  
 € 18,-, studenten € 10,-.

autODiEnstEn
Wie opgehaald wil worden, kan bellen (tot 
zondagmorgen 9 uur) naar:
04  Wil Gouda 0318 820357
11  Hannie Kämink 06 44256648
18  Ingrid van Rhee 0318 502042
25  Rinie van der Leer 0317 756967
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VERsLag: KERstMiDDag VOOR 70-PLussERs: 
ook in de afgelopen Adventstijd hebben 
de 70-plussers hun Kerstmiddag gevierd op 
woensdag 13 december. Gelukkig was de 
overlast door sneeuw en gladheid nét op tijd 
afgelopen, zodat we een ruime opkomst van 
zo’n 70 mensen hadden. Het was gezellig druk 
en er werd vooraf en in de pauze geanimeerd 
bijgepraat. Emmy Rombach opende de 
middag met het voorlezen van het gedicht van 
Hein Stufkens dat dit jaar op de kerstkaart was 
afgedrukt.
Daarna vertelde Verhalenverteller Olga 
Schoonbergen 3 kerst-achtige verhalen en 
het Wagenings Kleinkoor verzorgde een 
miniconcert met bekende en minder bekende 
kerstliederen. De middag vond plaats in de kerk 
die alvast prachtig was versierd en waar warme 
chocolademelk en kerstbrood werd geserveerd. 
Dank aan alle vrijwilligers dit mogelijk hebben 
gemaakt en aan de chauffeurs die een aantal 
mensen hebben opgehaald en thuisgebracht.

Gerda van Loo, Trekker Taakgroep Contact

VERsLag: KinDERKERst aRBOREtuMKERK: op 
zondag 24 december was er voor alle kinderen 
en ouders/grootouders een kinderkerstviering. 
De kerk was lekker vol, er waren tegen de 100 
kinderen. De sfeer zat er al snel goed in door 
de liedjes van het kinderkoor. Het koor had een 
keer extra geoefend en dat was te horen. Alles 
uit het hoofd en goed zuiver. Emilie Bär had met 
de kinderen geoefend maar voor de generale 
en de dienst zelf werden ze vakkundig geleid 
door Eva Huisman, die ooit als kind nog in het 
kerstkoortje heeft gezongen – en viool gespeeld 
in het orkest – en die nu bezig is met het eerste 
jaar van haar opleiding tot muziekdocent aan 
het conservatorium.

Kinderen uit het koor hielpen ook met kaars 
aansteken en solo’s zingen. We hoorden 
Roos Huisman de Dick Bruna versie van het 
Kerstverhaal vertellen, en daarna vertelde 
Henriëtte de Graaf het spannende verhaal van 
de kleine herder Simon en de vier lichten. De 
kinderen zaten ademloos te luisteren op hun 
stoel en deden mee met het roepen naar het 
lammetje dat kwijt was.
Na afloop was er chocolademelk en heel veel 
heerlijke zelfgemaakte koekjes. Iedereen die 
mee heeft geholpen – jong en oud - ontzettend 
bedankt voor deze geweldige dienst!

José Kok
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uitgaVE: Stichting Samenwerkingsverband Vrijzinnigen Zuid-Veluwe-Vallei. Secretariaat: mevrouw 
D. Gorter-Scheffer, Boterbloem 15, 6721 RC Bennekom, tel. 0318 419593, e-mail: secretariaat@
vrijzinnigen-zwv.nl
Rekeningnummer: NL68 SNSB 0935 5275 59 ten name van Stichting Samenwerkingsverband 
Vrijzinnigen Zuid-Veluwe-Vallei, Wageningen.
Website: www.vrijzinnigen-zwv.nl

aDREssEn VOORgangERs En PastORaaL WERKEnDEn

mevr. L.P.H. van Laar        06 15110184
Peter Nissen  Berg en Dalseweg 296 6522 CN Nijmegen   06 44107308
Peter Samwel  Panoramaweg 105 6721 MK Bennekom  0318 784334
        06 40359838
Annemarieke van der Woude  Kanunnik van Osstraat 6 6525 TX Nijmegen  06 20133094
mevr. M.M. van Zoest        0488 454354   
     
          
 
REDactiE

Liesbeth Wieringa  Kamperfoelielaan 13 6706 CV Wageningen
  e-mail: lieswieringa@upcmail.nl.  0317 420010
Geertje Timmers  Reigerlaan 2, 6741 DC Lunteren
  e-mail: geertjetimmers@hotmail.com  0318 482145

Kopij s.v.p. inleveren vóór de 5e van de maand bij beide leden van de redactie.
Losse abonnementen Eenheid: € 20,- per jaar (10 nummers), opgave bij Dieneke Gorter, 
secretariaat@vrijzinnigen-zwv.nl
Ook voor overige vragen kunt u zich tot haar wenden.
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