
‘Wie van elk mens iets leren kan, is waarlijk wijs’ (Talmoed). 

Heeft u het ook gehoord?  
Religie zou leiden tot ernstige maatschappelijke ontwrichting   

omdat de ‘waarheid’ soms letterlijk te vuur en te zwaard verdedigd wordt. 

Maar niet religie, maar de nog niet verlichte religieuze mens 
 maakt soms de fout van zich te laten verblinden door het vermeende  eigen gelijk. 

Bij Vrijzinnigen Bennekom wordt geprobeerd zowel mensen als religies te verbinden. 

 

 
In ‘De Ontmoeting’ wordt het (Griekse) woord ‘oecumene’ daarom gebruikt 

in zijn oorspronkelijke betekenis van ‘de hele (mensen-) wereld: 
eenheid van alle mensen, van welke religie dan ook. 

Zo werd een viertal foto’s van Bert de Turck aangekocht:  

De Romeinse Dianatempel in Évora, Portugal;  
De moskee van Cordoba, Spanje;  

                 De synagoge Del Transito van Toledo, Spanje en de  
Abdijkerk van Fontenay, Frankrijk.  

                                            

 

 

 

Bahai 

Islam Jodendom ‘Hindoeïsme’ Daoïsme Christendom Humanisme 

Zelf geworteld  in de christelijke traditie;  
in deze tijd ook openstaand voor verhalen en geschriften uit 
andere tradities en levensbeschouwingen. 
Programma lezingen en cursussen vanaf 1 juli op de website: 
www.vrijzinnigenbennekom.nl 

Bahai Boeddhisme 


